
Dansen, 

 

Had nooit kunnen denken, 

Dat ik op dansles ging 

Dat het me vreugde kon schenken 

Met muziek als een herinnering 

 

Aan tijden van ons verleden 

Country muziek waar jij van hield 

Dans ik nu op in het heden 

Vraag me niet af wat mij bezielt 

 

Voel me prettig op de vloer 

Met de dames om me heen 

Gevaar ligt altijd op de loer 

Verzet dus voorzichtig mijn been 

 

De Freese of Rikawals 

Kent bijna geen geheimen 

Dans af en toe heel vals 

Probeer de stapjes 

Aan elkaar te lijmen 

 

Ons line-dance clubje 

Betekend even wat plezier 

Gestuntel, gelach, een hupje 

Dat beleven we allen hier 

 

De lerares die doet haar best 

Het is een leuke meid 

Wat ons dus met zijn allen rest 

Is dansen met gezelligheid. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 


